Triomf van de aardappel

Je staat er misschien niet bij stil als je ze op je
bordje schept, maar de aardappel heeft een
fascinerende geschiedenis. En volgens landbouw-
kundige Louise Fresco wordt hij in de toekomst

alleen maar belangrijker.
DOOR HAN CEELEN

pel? Kaas, misschien. Maar wat zou onze

keuken zijn zonder stamppot, een frietje
met of Aviko-aardappelpartjes? En waar kaas
min of meer een luxeproduct is, stond de
aardappel nog niet zo lang geleden bij menig
boerengezin drie keer per dag op tafel. Toch
is de aardappel natuurlijk net zo min Neder-
lands als de tomaat Italiaans is, zegt land-
bouw- en voedingsdeskundige Louise Fresco,
universiteitshoogleraar aan de UvA. Beide ge-
wassen behoren tot de Nachtschadefamilie
en komen oorspronkelijk uit Peru. Pas met de
komst van Columbus verhuisden ze naar Eu-
ropa en de rest van de wereld. Tot op dat mo-
ment leefden we hier van granen, die trou-
wens ook al niet inheems zijn, maar uit het
Midden-Oosten stammen. ‘De lokale voedsel-
beweging zal het niet leuk vinden om te ho-
ren, zegt Fresco in haar werkkamer in het
Maagdenhuis. ‘Maar niets van wat wij nu eten
komt oorspronkelijk uit Nederland. Net zoals
vrijwel niets van wat de Afrikanen eten uit
Afrika stamt. De mens is al duizenden jaren
bezig met het verplaatsen van voedselbron-
nen. Dat onderscheidt ons van de dieren. Die
moeten zichzelf verplaatsen’
Weinig voedingsmiddelen kunnen tippen
aan het fenomenale succes van de aardappel.
Toen de pieper eenmaal de Oceaan was over-
gestoken, begon hij aan een onstuitbare op-
mars, die tot op de dag van vandaag voort-
duurt. Van de westerse eettafel is hij niet
meer weg te denken. Maar ook in China en
Noord-India wordt hij volop geconsumeerd.
Zelfs Egypte is een echt aardappelland, zegt
Fresco: ‘Eigenlijk kun je hem alleen in de heel
natte tropen rond de evenaar niet verbou-
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wen.

Is er Hollandser voedsel dan de aardap-

Witte truffel
Wie geinteresseerd is in het verhaal van de
aardappel, kan de komende weken inschake-

len op het Vlaamse Canvas. In de nieuwe serie
De patat gaat televisiekok Jeroen Meus op
zoek naar de geschiedenis van de knol in
Peru, Spanje, Ierland, Belgié, Frankrijk en
Wit-Rusland. Meus wilde aanvankelijk een
programma maken over hoe producten als
koffie, pasta en aardappels in de Vlaamse
keuken waren beland. Maar dat plan kon al
snel de prullenbak in. ‘Het is ongelooflijk
hoeveel er over een simpele patat te vertellen
is, vertelde de populaire chefin de krant De
Morgen. ‘Het zou zonde zijn dat allemaal in
€én aflevering te proppen. Dus hebben we er
meteen een hele reeks van gemaakt.

Meus zal in zijn programma ongetwijfeld in-
gaan op de argwaan die de aardappel aan-
vankelijk in Europa ten deel viel. De boeren-
bevolking was gewend aan granen en bliefde
de vreemde knollen niet. Halverwege de zes-
tiende eeuw reisde de aardappel dan ook
zonder veel interesse op te wekken heel Span-
Jje door. In Italié trok de nieuwkomer wat
meer belangstelling. Hier kreeg de aardappel
een van zijn eerste doopnamen: tartuffolo of
witte truffel. Tegen het einde van de zestiende
eeuw werd zijn aanwezigheid ook gemeld in
Duitsland en Engeland. In de eeuwen daarna
deden de Europese elites verwoede pogingen
om de gewone man aan de aardappel te krij-
gen. Frederik Willem 1 van Pruisen (1713-1740)
en zijn zoon Frederik de Grote namen maat-
regelen om de teelt van de aardappel aan te
moedigen. Er verschenen talrijke weten-
schappelijke verhandelingen waarin de voe-
dingswaarde van de aardappel werd gepre-
zen. Soms kwam er zelfs dwang aan te pas.
Nog in 1802 kregen Kroatische en Servische
boeren die weigerden aardappels te poten
een straf van veertig stokslagen. Maar het wa-
renvooral de hongersnoden aan het eind de
achttiende eeuw, die voor een definitieve
doorbraak van de aardappel zorgden. In Ne-
derland werd deze aanvankelijk zonder veel

poespas bereid. Een beetje vet,
azijn of mosterd vormden vaak
de enige garnituur.

Prulletje

Eenvan de laatste landen die
overstag gingen was opmerke-

lijk genoeg Frankrijk. Midden
achttiende eeuw had Voltaire de
aardappel nog ‘un colifichet de

la nature’ genoemd, een prulle-

tje van de natuur. Maar ten tij-

de van de Franse revolutie

kreeg apotheker Augustin Par-
mentier zijn landgenoten alsnog
om. Parmentier had de aardappel
als soldaat ontdekt in Duitsland,

en schreef er verschillende studies
over. Zowel koning Lodewijk xv1
als de revolutionairen bleken ge-
voelig voor zijn argumenten, en

in 1793 kon Parmentier tevreden
constateren dat de plant nu zo
verspreid was ‘dat men er hele vel-
denvan ziet in de omgeving van

de hoofdstad, waar de markten er-
mee overspoeld worden en de
aardappelen op straathoeken wor-
denverkocht, zoals men sinds lang
kastanjes verkoopt’.

Uiteindelijk duurde het dus 250 jaar
voor ‘het brood der armen’ in Europa

werd geaccepteerd. Dat lijkt lang, maar

in hetlicht van de evolutie is het eigenlijk
heel snel gegaan, vindt Fresco. ‘Graan heeft
er duizenden jaren over gedaan om van het
Midden-Oosten naar Europa te komen. Dan
stelt een paar honderd jaar niets voor.

De triomfvan de aardappel is volgens haar
eenvoudig te verklaren: ‘Hij brengt veel meer
op dan graan. Het grote verschil is: bij granen
zit de aar boven in de plant. Dat betekent dat
de graanplant veel moet investeren om die
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aarrechtop te houden. Er gaat dus een hele-
boel energie in nutteloze architectuur zitten.
Een wortel of knol wordt gedragen door de
aarde. Die heeft alleen een apparaat nodig
om het zonlicht op te vangen.’ Daarbij zijn
aardappelen prima basisvoedsel, zegt Fresco.
‘Veel mensen denken dat ze alleen maar loze
calorieén bevatten, maar dat is een groot mis-
verstand. Ze bevatten alleen weinig eiwit.

Onmisbaar

Zwakke punten heeft de aardappel echter
ook. Omdat alle nakomelingen van de plant
genetisch identiek zijn, is deze extra kwets-
baar voor plagen en ziektes. Dit had midden
negentiende eeuw catastrofale gevolgen in
lerland, dat zeer afhankelijk was geworden
van de aardappelteelt. Een uitbraak van de
aardappelziekte leidde in de jaren 1845-1849
tot een verschrikkelijke hongersnood, die
honderdduizenden slachtoffers maakte. Een
miljoen Ieren trok als gevolg van de ramp
naar Engeland, Amerika en Australié¢ om daar
een nieuw bestaan te beginnen.




Het was lang niet de enige keer dat de aard-
appel een beslissende rol speelde in de grote
of kleine geschiedenis. Zo kun je je afvragen
of de industriéle revolutie ooit wel had kun-
nen plaatsvinden zonder aardappels om het
proletariaat te voeden. In Belgié werd speci-
aal de herfstvakantie ingevoerd, opdat boe-
renkinderen konden helpen met de aardap-
peloogst. Dit soort anekdotes maken de knol
ook zo fascinerend als historisch onderzoeks-
object, vindt Fresco. ‘Het leukst om over te
schrijven zijn toch producten waarin een tijd
wordt weerspiegeld. Aan de aardappel kun je
van alles ophangen, net als aan brood’

Ook anno 2011 is de aardappel nog altijd on-
misbaar voor het voeden van de wereldbevol-
king. Volgens Fresco zal het aantal aardappel-
eters de komende jaren zelfs nog toenemen.
Voor stadsbewoners vormt de knol een aan-
trekkelijk product vanwege de hoge op-
brengst per vierkante meter. En daarbij ge-
bruikt de plant veel minder water dan con-
current rijst. Fresco: ‘Met de toenemende wa-
terschaarste verwacht ik dat het belang van
rijst gaat afnemen, en dat tarwe en de aardap-
pel belangrijker worden. Men is nu al bezig
om de klimaatzones waar aardappelen ver-
bouwd kunnen worden op te rekken, zodat
het ook in warmere gebieden een alternatief
wordt.

In Nederland lijkt sprake van een tegenover-
gestelde ontwikkeling. Hier verloor de aard-
appel de afgelopen decennia terrein door de
opkomst van pasta en andere gerechten uit
de wereldkeuken. Maar volgens Fresco is dat
deel van de diversificatie van ons dieet. ‘Het is
een golfbeweging. De jongere van nu is mis-
schien te lui of te druk om aardappels te
schillen. Maar je ziet dat supermarkten daar
weer op inspelen door allerlei kant-en-klare
aardappelproducten aan te bieden. Aan de
hele trend naar gemaksvoedsel doet de aard-
appel dus ook weer mee. Net zoals er wordt
ingespeeld op de vraag naar kwaliteit. De
consument van nu wil smaak. Dus zie je weer
veel meer variatie aan aardappelen. Ook aan
de productiekant is er een verschuiving. De
bulkproductie vertrekt uit Nederland, en in
plaats daarvan concentreert men zich op
pootgoed en gespecialiseerde rassen.

Industriéle toepassingen

Wetenschappers die zich met de aardappel
bezighouden, krijgen het in de nabije toe-
komst sowieso druk, denkt Fresco. Want de
aardappel zou wel eens een sleutelrol kunnen
gaan spelen in de genetische modificatie.
‘Vooral in Europa bestaat nog veel angst voor
de biotechnologie.

Mensen hebben moeite met het idee dat je
een gen uit een vis in een aardbei inbouwt.
Maar men is nu aan het onderzoeken of je
geen eigenschappen kunt combineren van
verwante aardappelachtigen. Iedere vallei in
Peru heeft wel een aantal verschillende soor-
ten en rassen. Het zou wel eens kunnen dat

Louise Fresco: ‘De mensis al
duizenden jaren bezig met
het verplaatsen van voedsel-
bronnen. Dat onderscheidt
ons van de dieren. Die moe-
ten zichzelf verplaatsen.’

-

we daar een doorbraak krijgen, omdat men-
sen dat wel acceptabel vinden.

Een stap die Fresco eveneens zou toejuichen,
is het verhogen van het aantal voedzame stof-
fen in aardappels. Fresco: ‘Je kunt er nog meer
vitamines instoppen, of ijzer. Je kunt je ook
voorstellen - en daar wordt ook al mee geéx-

gerritsen

perimenteerd - dat je aardappelen gebruikt
om insuline te produceren of farmaceutische
producten. Ze zijn geschikt als neutraceuti-
cals, producten die niet alleen voedzaam zijn,
maar ook kunnen helpen bij het voorkomen
en behandelen van ziektes. Door hun hoge
zetmeelgehalte zijn er heel veel industriéle
toepassingen. Als je eenmaal het genoom van
de aardappel kent, kun je er heel veel mee
doen.

Ook de komende eeuwen zou de aardappel
ons dus wel eens kunnen blijven verbazen,
verwacht Fresco. ‘Het is een oude knol, maar
hij kan voor geweldige vernieuwingen gaan
zorgen.

Van Louise Fresco verschijnt begin volgend jaar
Hamburgers in het paradijs - Voedsel in tijde van
schaarste en overvioed.
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s mijn dochter een nieuw woord
Ahoort, zegt ze het na en herhaalt het

een paar maal. Ik zeg: Je moet de puz-
zelstukjes hebben met de blanco achterkant’
‘Blanco, zegt ze, ‘blanco, blanco.
‘Ja, blanco.
‘Welke stukjes moet je hebben?’
‘Blanco.
Geregeld. Nieuw woord erbij. Blanco. Ze zegt
het nog vier maal en vanaf nu gebruikt ze het.
Als ik een nieuw woord hoor, gebeurt er iets
heel anders. Bijvoorbeeld...
Nu komt een deel van het probleem al aan
het licht: ik wil geen voorbeeld geven. Ik wil
niet vertellen welke woorden allemaal tot
voor kort nieuw voor mij waren. Het is een
erekwestie onder volwassenen dat we genoeg
woorden kennen en dat we ze - god verhoede
-niet verkeerd gebruiken.
21jaar geleden zei ik tegen een huisgenoot
na een vergadering: ‘We waren anoniem
voor.
‘Unaniem, verbeterde hij mij. Het bijzondere
aan deze verspreking (want dat was het, ik
wist natuurlijk heus wel wat ‘anoniem’ bete-
kende, ik zweer het)is dat ik hem zolang heb
onthouden. Terwijl we er toch wel vanuit
mogen gaan dat ik vele grotere blunders in
mijn leven heb begaan dan de umetde a
verwisselen.
Ik liep laatst een ochtend mee op een lijsten-
makerij. Research voor een roman. Ik hoorde

Woordenschat

* te spreken. Bang om uitgelachen te worden

daar nogal wat woorden die ik niet kende. Ik
schreef ze snel fonetisch op en dacht: dat
zoek ik thuis wel even na. Om mijzelf daarna
te corrigeren, want ik was nou juist naar die
plek gegaan om deze woorden te leren. Ik
dacht aan mijn dochter (‘blanco, blanco’) en
deed haarna.

‘Patien. Patien, zeg je. Patien? Patine, schrijf
je? Patine? En poeliment. Poeliment. O, poli-
ment. Poliment? Goed, poliment. Poliment.
Het was daar relatief gemakkelijk natuurlijk.
De afspraak was dat ik de leek was. Niemand
ging er vanuit dat ik alle woorden al kende.
Misschien is dat het geheim van het kind dat
zo snel leert. De afspraak is dat het kind een
leek in de wereld is. Het hoeft onze woorden
nog niet te kennen. Belangrijker nog is de af-
wezigheid van schaamte. Ik vrees het mo-
ment dat schaamte zijn intrede doet bij mijn
dochter. Lang zal het niet meer duren. Zo
herinner ik mij helaas dat ik op mijn vierde al
woorden kende die ik niet hardop durfde uit

omdat het woorden voor volwassenen waren.
Pas later werd ik bang om ze verkeerd te
gebruiken.
Genoeg gevreesd. Ik ga oefenen. Anders haalt -
mijn kind mij straks in. In plaats van wazig te
glimlachen en te knikken bij elk vreemd
woord dat ik hoor, zal ik het vanaf nu min-
stens vier maal hardop herhalen.
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